
Clublied 
 

De Doordrijvers zijn knapen, 
hun benen zijn zeevast. 
Hun liefste wens is zeilen, 
als de wind giert langs de mast. 
Dan sjorren zij de schoten, 
en zingen blij in koor. 
Laat de wind je makker wezen, 
je hele leven door.  
 
Refrein 
Wij zijn de Doordrijvers, 
van het Kinselmeer. 
Wij zijn de Doordrijvers, 
wij varen bij elk weer. 
Wij blijven Doordrijvers, 
bij voor en tegenspoed. 
Wij varen met de vlag in top, 
de finish tegemoet.  
 
De Doordrijvers zijn meisjes, 
het woord zegt het alreeds. 
Bij een vriendelijk zomerwindje, 
zijn zij de stuurman steeds. 
En laat ze dan maar waaien, 
kom hun niet in de baan. 
Blijf liever aan de loefzij, 
want je vrijheid gaat er aan.  
 
- Refrein  
 
Maar de, meisjes, dat is zeker, 
bij de wedstrijd steeds paraat. 
Dan kun je niet beter hebben, 
dan hun als fokkemaat. 
Zij zijn dan als een furie, 
zo vol van energie. 
Eén twee de boei nog nemen, 
daar gaat-ie Hup, Twee, Drie.  
 
- Refrein  
 
Wij zijn door niets ontmoedigd, 
geen regen en geen mist. 
Dan gaan wij naar ons clubhuis, 
als een bok naar d’haverkist. 
Wij kennen geen Jan Salie’s, 
wij staan niet aan de kant. 



Want wij zijn de Doordrijvers, 
van’t mooie Waterland.  
 
- Refrein  
 


